
  

19.09.2025 “Rechtvaardigheid ” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

ِالنَهاسِِاهنِْ مْتُمِْبهيْنه كه اذِهاِحه اِۙوه ٰٓىِاههْلِهه انهاتِِالَِٰ دَُواِالْْهمه يهأْمُرُكُمِْاهنِْتؤُه هِ ِالَلَّٰ انَِه
يرًاِ يعًاِبهص۪ۜ م۪ۜ ِسه كهانه هِ ِالَلَّٰ ِانَِه اِيهعِظُكُمِْبِه ۪ۜ نِعِمَه هِ ِالَلَّٰ ِانَِه دْل ِ  تهحْكُمُواِبِالْعه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله ِ عَلىَ مَناَبِرَ مِنْ نوُرٍ، الَّذِينَ   : صلى الله عليه وسلموه إنَِّ الْمُقْسِطِينَ عِندَ اللََّّ

 يعَْدِلوُنَ فيِ حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا 

 

Eerbiedwaardige Moslims! 

Het onderwerp van onze preek van vandaag zal het 

belang van rechtvaardigheid zijn. 

Rechtvaardigheid betekent: het recht in acht nemen, 

evenwichtig handelen, billijk zijn en alles op de juiste 

plaats zetten. Onderdrukking en verraad daarentegen 

zijn het tegenovergestelde van rechtvaardigheid. Hz. 

Omar (r.a.) zei: “Rechtvaardigheid is de basis van het 

gezag” en gaf aan dat een plaats waar geen 

rechtvaardigheid heerst, niet kan blijven bestaan. 

Hz. Mevlânâ (moge Allah zijn geheim heiligen) zei: 

“Rechtvaardigheid is alles op de plaats zetten waar het 

thuishoort. De schoen hoort aan de voet, de muts hoort 

op het hoofd.” 

In de Heilige Koran zegt onze Heer: “O jullie die 

geloven! Wees degenen die voor Allah opkomen voor 

het recht, en getuig met rechtvaardigheid. En laat jullie 

haat jegens een volk jullie niet tot onrechtvaardigheid 

verleiden. Wees rechtvaardig; dat is dichter bij 

godsvrucht. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is wel op 

de hoogte van alles wat jullie doen.” (Mâida, 8) 

Dierbare Moslims! 

De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft in een hadith gezegd: “Ieder van 

jullie is een herder, en ieder van jullie is 

verantwoordelijk voor zijn kudde. De leider is een 

herder en verantwoordelijk voor zijn kudde. De man is 

een herder voor zijn gezin en verantwoordelijk voor 

zijn kudde. De vrouw is een herder in het huis van haar 

man en verantwoordelijk voor haar kudde. De dienaar 

is een herder over de bezittingen van zijn meester en 

verantwoordelijk voor zijn kudde. Let wel! Ieder van 

jullie is een herder en ieder van jullie is 

verantwoordelijk voor zijn kudde.” (Boekhari, 

Djoemoe‘a 11) 

De Profeet صلى الله عليه وسلم heeft ouders opgedragen rechtvaardig te 

zijn tegenover hun kinderen. Tenzij er een legitieme 

reden is, behoort een ouder bij het geven van 

geschenken of bij de verdeling van bezit geen 

onderscheid te maken. Maar na het overlijden is het 

rechtvaardig dat de erfenis wordt verdeeld volgens de 

door de islam vastgestelde regels. Zo zien we dat 

absolute gelijkheid niet in alle gevallen hetzelfde is als 

rechtvaardigheid. 

Waardevolle Gelovigen! 

Een moslim moet binnen zijn gezin, in de omgang met 

zijn kinderen en familie, en zelfs tegenover zijn vijand 

de rechtvaardigheid bewaren. Hij moet zijn ego niet 

volgen en onrecht plegen, hij moet de rechten van 

anderen beschermen en niet doen aan een ander wat hij 

zelf niet zou willen ondergaan. 

Ik sluit mijn preek af met een vers uit de Koran: “O 

jullie die geloven! Wees degenen die rechtvaardigheid 

handhaven door te getuigen voor Allah, ook al is het 

tegen jezelf, je ouders of je verwanten. Of zij nu rijk of 

arm zijn, Allah staat boven hen beiden. Volg daarom 

niet de neigingen van je ziel, zodat jullie rechtvaardig 

blijven.” (Nisâ, 135) 

 


