
  

06.02.2026 “Gierigheid” 

ِ بسِْمِِ نِِ الَلّه حْمهَٰ حِيمِِ الرَه  الرَه

مُفْلِحُونهِ ِهُمُِالْ ئِكه أوُلَٰ ِنهفْسِهِِفه ِشُحَه نِْيُوقه مه  وه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله نَهةهِ صلى الله عليه وسلموه حِيحُِلاِيهدْخُلُِالْجه  الشَه
 

Eerbiedwaardige moslims! 

Het onderwerp van onze preek van vandaag gaat over 

gierigheid en de schadelijke gevolgen daarvan. 

De Almachtige Allah waarschuwt degenen die de 

gunsten die hun zijn geschonken niet met anderen 

delen, die geen helpende hand uitsteken naar de 

behoeftigen en die geen zorg dragen voor hun familie 

en naasten. Gierigheid is een slechte, innerlijke ziekte 

die het hart vernauwt, het mededogen verzwakt en de 

banden van broederschap losmaakt. De gierigaard 

vergeet dat de levensvoorziening die hij bezit een 

schenking van Allah is; hij zegt: “Ik heb het zelf 

verdiend, waarom zou ik geven?” Terwijl de 

voorziening van Allah komt; het is de plicht van de 

gelovige om degene die in nood is te helpen. 

Edele gelovigen! 

Gierigheid is als een ziekte die de mens ’s nachts 

onrustig maakt en overdag beklemt. Daarom heeft de 

Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم gezegd: “Welke ziekte kan 

erger zijn dan gierigheid?” (Boekhârî), waarmee hij 

wijst op hoe gevaarlijk zij is. 

In een andere overlevering wordt gezegd: “Twee 

eigenschappen komen niet samen in het hart van een 

gelovige: gierigheid en slecht gedrag.” (Tirmidzî) 

Eerbiedwaardige moslims! 

Onze Heer stelt Zijn dienaren soms op de proef door 

een behoeftige op hun pad te brengen. De hand die naar 

de behoeftige wordt uitgestoken, is in werkelijkheid 

een hand die naar de tevredenheid van Allah reikt. Zo 

wordt in een hadîth qudsî gezegd: “Op de Dag der 

Opstanding zal Allah, de Verhevene, zeggen: ‘O zoon 

van Adam, Ik was ziek en jij hebt Mij niet bezocht.’ 

De dienaar zal zeggen: ‘O mijn Heer, U bent de Heer 

der werelden; hoe kan ik U bezoeken?’ Allah zal 

zeggen: ‘Weet je niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek 

was en jij hem niet bezocht hebt? Had je hem bezocht, 

dan had je Mij bij hem gevonden.’ Daarna zal Hij 

zeggen: ‘O zoon van Adam, Ik vroeg jou om voedsel 

en jij hebt Mij niet gevoed.’ De dienaar zal zeggen: ‘O 

mijn Heer, U bent de Heer der werelden; hoe kan ik U 

voeden?’ Allah zal zeggen: ‘Mijn dienaar die-en-die 

vroeg jou om voedsel en jij gaf het hem niet. Weet je 

niet dat als je hem had gevoed, je de beloning 

daarvoor bij Mij zou hebben gevonden?’ Daarna zal 

Hij zeggen: ‘O zoon van Adam, Ik vroeg jou om water 

(te drinken) en jij gaf Mij geen water.’ De dienaar zal 

zeggen: ‘O mijn Heer, U bent de Heer der werelden; 

hoe kan ik U water geven?’ Allah zal zeggen: ‘Mijn 

dienaar die-en-die vroeg jou om water en jij gaf het 

hem niet. Weet je niet dat als je hem water had 

gegeven, je de beloning daarvoor bij Mij zou hebben 

gevonden?’” (Moeslim) 

Edele broeders! 

Wat is dan het geneesmiddel voor deze ziekte? De 

Edele Koran en de verheven soenna wijzen ons ook 

hierin de weg. Laten wij niet vergeten dat niets wat op 

de weg van Allah wordt gegeven, vermindert; 

integendeel, het wordt gezegend en vermenigvuldigd. 

Onze Heer, verheven is Zijn majesteit, zegt: “Het 

voorbeeld van degenen die hun bezittingen uitgeven 

op de weg van Allah is als dat van een korrel die zeven 

aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. Allah 

vermenigvuldigt voor wie Hij wil. Allah is 

Alomvattend en Alwetend.” (Al-Baqara, 261) 

In een hadith wordt ook gezegd: “Er zijn drie 

eigenschappen; wie deze bezit, is verlost van 

gierigheid: degene die de zakât van zijn bezit met 

genoegen geeft, degene die zijn gast ontvangt en eert, 

en degene die in tijden van moeilijkheden en 

tegenslagen helpt en geeft.” (Taberânî) 

Edele gelovigen! 

Bij de opbloei van de islam hebben degenen die met 

hun bezit gaven en degenen die met hun leven offers 

brachten een groot aandeel gehad. Gierigheid 

daarentegen bederft zowel het karakter van de mens als 

verzwakt zij de islamitische gemeenschap. Daarom is 

de waarschuwing van onze Profeet صلى الله عليه وسلم zeer 

betekenisvol: “De gierigaard zal het Paradijs niet 

binnengaan.” (Feyzü’l-Kadîr, deel 4, p. 172) 

Eerbiedwaardige broeders! 

Laten wij onszelf beschermen tegen gierigheid. Laten 

wij onze zakât geven, de sadaqa vermeerderen, gasten 

ontvangen, zorg dragen voor de behoeftigen en onze 

familie ondersteunen. Laten wij de zegen van bezit 

zoeken in het geven, en de rust van het hart in 

vrijgevigheid. 

Ik besluit mijn preek met een edele vers: “Wie wordt 

behoed voor de gierigheid van zijn eigen ziel, zij zijn 

het die werkelijk de geslaagden zijn.” (Al-Hasjr, 9) 


