
  

01.08.2025 “Dienaarschap” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

ِالْيهق۪ينُِ ىِيهأتْيِهكه تََٰ ِحه بَهكه اعْبُدِْره    وه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله إنِِْقهلَهِ  :صلى الله عليه وسلموه مُهُِوه ِِأهدْوه لِِإلِهىِالَلّه مه ِالْعه بَه ِأهحه  فإنَِه
 

Eerbiedwaardige Moslims! 

Het onderwerp van onze preek van vandaag is 

“dienaarschap”, de essentie van onze aanbidding aan 

Allah. 

Ubudiyyah betekent dat een mens zijn trots en hoogmoed 

loslaat en zich met volledige overgave onderwerpt aan 

zijn Heer, dat hij Hem oprecht en met het hart aanbidt. 

Dienaarschap houdt in dat men, met zowel lichaam als 

hart, de geboden en verboden van de islam naleeft en zo 

Allah de Verhevene dient. 

In de Heilige Koran zegt onze Heer: “En aanbid jouw 

Heer totdat de dood tot jou komt.” (Soera al-Hidjr, vers 99) 

Dit vers draagt ons op om zolang we ademhalen, onze 

Heer te aanbidden. 

Waardevolle Gemeenschap! 

Aanbidding, het belangrijkste kenmerk van dienaarschap, 

wordt uitsluitend verricht om de tevredenheid van Allah 

te verkrijgen. Het is tevens ons bestaansdoel. 

De mens is boven andere schepselen verheven, en deze 

verhevenheid komt pas tot uiting wanneer hij Allah 

werkelijk dient. 

Onze Heer maakt deze waarheid duidelijk in het volgende 

vers: “Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om 

Mij te aanbidden.” (Soera adz-Dzariyat, vers 56) 

Dierbare Moslims! 

In aanbidding is niet de hoeveelheid doorslaggevend, 

maar de voortdurende toewijding. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم zegt 

hierover: “De meest geliefde daden bij Allah zijn de 

daden die regelmatig worden verricht, ook al zijn ze 

klein.” (Boechari en Moeslim) 

De vromen zeggen: “Ubudiyyah betekent dat men zijn 

aanbidding en gehoorzaamheid op de juiste manier 

vervult. Een dienaar moet zijn daden niet als volmaakt 

beschouwen, maar ze als onvolmaakt erkennen. En als 

daar iets moois uit voortkomt, moet hij dat niet aan 

zichzelf toeschrijven, maar het zien als een gift van 

Allah.” 

De geleerde en wijze Ebu Ali Dekkâk zei: “Van wie je de 

bevelen opvolgt, diens dienaar ben jij. Als je een slaaf 

bent van je begeerten, dan ben je de dienaar van je ego. 

Als je een slaaf bent van de wereld, dan ben je haar 

dienaar.” 

Deze woorden leren ons: echte vrijheid bestaat alleen in 

het dienaarschap aan Allah. Wie zich wil bevrijden van de 

verleidingen van zijn ego, de wereld en de duivel, moet 

zich overgeven aan zijn Heer. 

Ik sluit mijn preek af met een heilige (qodsî) hadith waarin 

onze Heer zegt: “Wie een van Mijn geliefde dienaren 

vijandig behandelt, verklaar Ik de oorlog. Mijn dienaar 

komt Mij het dichtst nabij door het verrichten van de 

verplichte daden. En vervolgens blijft hij Mij naderen met 

vrijwillige daden totdat Ik van hem houd. Wanneer Ik van 

hem houd, ben Ik zijn horende oor, ziende oog, 

handelende hand en lopende voet. Als hij Mij iets vraagt, 

geef Ik het hem. En als hij bij Mij toevlucht zoekt, 

bescherm Ik hem.” (Boechari, Boek van Het Hart Verzachten, 

38) 

 


