
  

06.03.2026 “Onruststokerij" 

ِ بسِْمِِ نِِ الَلّه حْمهَٰ حِيمِِ الرَه  الرَه

ُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ  ُ وَٱللَّه  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ٱللَّه

 

ِ ِالنَهبِيَُّ قهاله صْلهةٌِ : صلى الله عليه وسلموه انهتِْفِيهِِخه نِْكه مه الصًِا،ِوه افِقًاِخه نه ِمُّ ِفِيهِِكهانه نَه نِْكُّ أهرْبهعٌِمه
ِ ثه دَه إذِهاِحه ،ِوه انه ِخه ا:ِإذِهاِاؤْتُّمِنه هه عه تَهىِيهده اقِِحه ِالنَِفه صْلهةٌِمِنه انهتِْفِيهِِخه ِكه نَه مِنْهُّ

رهِ ِفهجه مه اصه إذِهاِخه ،ِوه ره ده ِغه ده اهه إذِهاِعه ،ِوه به  .كهذه
 

Geachte moslims! 

Het onderwerp van onze preek vandaag is: het recht van 

broederschap en de verantwoordelijkheid van een gelovige 

tegenover een andere gelovige. 

De islam is een religie die gelovigen niet alleen naar 

dezelfde qibla laat keren, maar ook hun harten met de band 

van broederschap verenigt. Daarom is het een zware zonde 

wanneer een gelovige handelingen verricht die zijn broeder 

verzwakken of met intriges en verborgen plannen schade 

toebrengen aan de broederschap. Het kenmerk van een 

gelovige is loyaliteit en betrouwbaarheid. Uit egoïsme een 

broeder schade toebrengen leidt in deze wereld tot 

vernedering en in het hiernamaals tot een zware 

afrekening.Een van de duidelijkste maatstaven om de 

rechten van broederschap te bewaren is de volgende 

overlevering van onze Profeet (vzmh): “Een moslim is 

degene van wiens tong en hand andere moslims geen 

schade ondervinden.” (Boechari) Onze Heer maakt in de 

verzen 204 en 205 van soera Al-Baqarah duidelijk dat 

onrust en verderf soms worden gepresenteerd onder het 

mom van “mooie woorden” en “verbetering”. Sommige 

mensen lijken in hun woorden vriendelijk en oprecht, maar 

zodra zij macht en mogelijkheden krijgen, zaaien zij 

verdeeldheid onder de mensen en onder de moslims en 

richten zij zich op onrust en verderf. Onze Heer, de 

Verhevene, heeft verderf verboden en zegt duidelijk: 

“Allah houdt niet van verderf.” Het werken tegen een 

gelovige broeder kan door het ego en door de satan soms 

worden versierd met woorden als “religie” of “zaak”, maar 

in werkelijkheid bevat het eigenbelang, wrok, jaloezie, 

wraak, verderf en hypocrisie. Juist op dit punt zegt Allah, 

de Verhevene, in de Koran: “En wanneer tot hen wordt 

gezegd: ‘Zaai geen verderf op aarde’, zeggen zij: ‘Wij zijn 

slechts hervormers.’ Let op! Zij zijn juist de 

verderfzaaiers, maar zij beseffen het niet.” (Al-Baqarah 11–

12) Broeders! Dit betekent dat het ego de mens ertoe kan 

brengen zijn eigen verderf en intriges voor te stellen als 

“verbetering”, zijn plannen als “dienst”, en de verlangens 

van zijn ego als een “zaak”. 

Geachte aanwezigen! 

Verraad en verderf zijn het werk van zwakke en 

ongelukkige mensen die hun eigen ego niet hebben kunnen 

opvoeden: mensen die worden gedreven door eigenbelang, 

lafheid, honger naar positie, wrok, jaloezie en egoïsme. 

Onze Profeet (vzmh) heeft de kenmerken van een hypocriet 

als volgt beschreven: “Bij wie de volgende vier 

eigenschappen aanwezig zijn, is een volwaardige 

hypocriet. En wie één van deze eigenschappen bezit, heeft 

een kenmerk van hypocrisie totdat hij het opgeeft: Hij 

verraadt een toevertrouwd bezit. Wanneer hij spreekt, 

liegt hij. Wanneer hij een belofte doet, verbreekt hij die. 

Wanneer hij ruzie maakt, gaat hij te ver.” (Boechari, Iman) 

Wanneer een hypocriet met iemand in conflict komt, zoekt 

hij geen rechtvaardigheid maar valt hij aan: hij verliest zijn 

manieren, beledigt, en grijpt naar leugens, laster en onrecht. 

Wat er ook gebeurt, hij wil dat alles hem toekomt. Zijn 

enige doel is de zaak van zijn eigen ego. 

Geachte broeders! 

Het niet kunnen verdragen van de gunsten en het goede van 

een gelovige en wensen dat die gunst van hem verdwijnt en 

naar jezelf komt, heet jaloezie. Innerlijke vijandigheid en 

wrok koesteren en denken: “Als ik er geen voordeel van 

heb, dan hij ook niet,” wijst op een ziek hart en een 

onopgevoed ego. Deze eigenschappen tasten eerst het 

geloof en de waarden van een mens van binnenuit aan en 

leiden hem uiteindelijk naar vernedering en moreel verval. 

Laten wij weten dat samenzwering, complot, laster, roddel, 

geheimverraad, het tegen elkaar opzetten van broeders en 

het zaaien van onrust tegen gelovigen niet zonder 

vergelding zal blijven bij de rechtvaardigheid van Allah. 

De mens kan nalatig zijn, maar de Heer der werelden niet. 

Vergeet niet: wie door bedrog stijgt, zal door bedrog vallen. 

Wie door onrust macht zoekt, zal uiteindelijk door zijn 

eigen onrust worden getroffen. 

Onze Heer zegt in de Koran: “Terwijl zij een plan 

smeedden, smeedde Allah ook een plan. En Allah is de 

beste van degenen die plannen maken.” (Al-Anfal 30) 

Moge Allah de Almachtige alle gelovigen beschermen 

tegen de intriges en het verderf van verraders, hypocrieten 

en jaloersen. Moge Hij onze harten verenigen in 

broederschap en ons beschermen tegen de valstrikken die 

tegen gelovigen worden opgezet. 

Ik sluit mijn preek af met een hadith: “Een moslim is de 

broeder van een moslim; hij onderdrukt hem niet, laat 

hem niet in de steek en minacht hem niet. Het bloed, bezit 

en de eer van een moslim zijn heilig voor een andere 

moslim.” (Moeslim) 


