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Geachte gelovigen!

Het onderwerp van onze preek vandaag zal geduld zijn. Het
succes van de mens in deze wereld en in het hiernamaals is
athankelijk van geduld.

Vooruitgang boeken in kennis, standvastig blijven in
aanbidding, zegen vinden in handel, het gezinsleven
beschermen en een goed karakter bezitten is alleen
mogelijk met geduld.

Een ongeduldige boer bereikt de oogst niet, een
ongeduldige leerling kan geen vooruitgang boeken in
kennis, en een ongeduldig mens kan de volmaaktheid van
het dienaarschap niet bereiken.

Geduld betekent: niet in opstand komen tegenover
beproevingen, het ego weghouden van het verboden en
standvastigheid tonen in de bevelen van Allah. Geduld is
de grootste steun van de gelovige.

Onze Heer zegt immers in de Edele Koran: “Wees
geduldig. Voorwaar, Allah is met de geduldigen.” (Soera al-
Anfal, 46)

Onze Profeet % heeft gezegd: “Geduld is voor het geloof
zoals het hoofd voor het lichaam.” (Bayhaqi)

Geachte moslims!

Het wereldse leven is een plaats van beproeving. De mens
kan in deze wereld geconfronteerd worden met ziekte,
armoede, verlies, moeilijkheden en allerlei rampen. Daar is
geen ontkomen aan. Het belangrijkste is dat wij ons
dienaarschap niet verliezen tegenover wat ons overkomt en
dat wij handelen overeenkomstig de tevredenheid van onze
Heer.

Allah de Verhevene zegt: “Wij zullen jullie zeker
beproeven met iets van angst en honger en met
vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar
geef blijde tijding aan de geduldigen.” (Soera al-Baqara, 155)

Zoals een roos samen met doornen is geschapen, zo is ook
het wereldse leven geschapen samen met moeilijkheden en
beproevingen. De weg naar het paradijs verloopt via geduld
in aanbiddingen die zwaar vallen voor het ego, het
vermijden van zonden en het zich in alle omstandigheden
overgeven aan het oordeel van Allah. Het geduld dat
getoond wordt op het moment van een beproeving verhoogt
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de rang van de dienaar en dient als vergeving voor zijn
zonden.

Onze Profeet 3 heeft gezegd: “Geen vermoeidheid, zickte,
verdriet, moeilijkheid, pijn of droefheid treft een moslim,
zelfs niet een doorn die hem prikt, zonder dat Allah
daardoor zijn zonden vergeeft.” (Boekhari)

In een andere hadith heeft hij gezegd: “Wanneer Allah het
goede wil voor een dienaar, treft Hij hem met een
beproeving.” (Boekhari)

Geachte broeders!

Geduld is niet alleen nodig op momenten van rampspoed,
maar ook om standvastig te blijven in aanbiddingen en om
verboden zaken te vermijden. Het verlaten van het warme
bed voor het ochtendgebed, het verdragen van honger
tijdens het vasten, leven binnen het toegestane en het
beschermen van het ego tegen zonden behoren allemaal tot
geduld.

Waar geduld is, is het geduld dat getoond wordt op het
eerste moment van de beproeving. Onze Profeet ¥ zei
immers: “Het aanvaarde geduld is het geduld dat getoond
wordt op het eerste moment van de ramp.” (Boekhari)

Beste moslims!

Een gelovige raakt niet wanhopig tegenover moeilijkheden
die hem treffen. Hij weet dat er met elke moeilijkheid ook
verlichting is. Geduld maakt de mens volwassen; haast
leidt daarentegen vaak tot spijt.

Onze Heer zegt in de Edele Koran: “Alleen de geduldigen
zullen hun beloning zonder berekening ontvangen.”
(Soera az-Zumar, 10)

Laten wij daarom ons tegenover moeilijkheden
vastklampen aan geduld in plaats van opstand. Niet onze
verlangens volgen, maar de bevelen van onze Heer. Niet
onze klachten vermeerderen met onze tong, maar onze
smeekbeden. In alles wat ons overkomt de wijsheid van
onze Heer zoeken.

Ik beéindig mijn preek met een edel vers: “Wees geduldig!

Voorwaar, Allah laat de beloning van degenen die goed
doen niet verloren gaan.” (Soera Hud, 115)
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